
 



Pinksteren 2025 
 

   Bij de schikking: 
      Rood is de kleur van vuur, van passie, van Pinksteren. Op de rode voile ligt  
      het kruis van de Veertigdagentijd, door Pasen weten wij het kruis  
      overwonnen. En vandaag zien we daarbovenop veelkleurige bloemen die  
      de mensen van de wereld symboliseren. De Heilige Geest van Pinksteren,  
      verbeeld door de wolk gipskruid, is er voor iedereen!  
 

   Dank aan alle betrokkenen bij deze dienst, door meedenken, meevoelen,   
   woord en klank, techniek en schoonheid, de handen uit de mouwen. 
 
 
 

 
WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS 
 

Luiden van de klokken  
 De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze nodigen ons uit:  
 “Welkom in Gods huis!” We worden stil. 
 

Ruimte voor stil gebed 
onmogelijk mooi licht 

overstroom de afgrond 
van mijn hart, jou zo vertrouwd 

 

 ‘Hierheen, Adem’, vers 5, Huub Oosterhuis 
 

Muziek tot eer van God 
we gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed 
 

   o. Onze hulp is in de naam van de HEER  
 

   a.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
 

   o. die ons levenspad met ons loopt, 
  als vuur ons toelacht, 
  als water ons troost, 
  als wind ons beweegt.  
 

   a. HIERHEEN, ADEM, 
STEEK ONS AAN. AMEN 

 



[Gedachtenis] 
 
Zingen psalm van de zondag, LB 68, 1 en 7 met antifoon LB 668 (cantorij) 
 
   cantorij  Halleluja! 
       Adem van God vult heel de aarde, 
       die alles omvat verstaat elk woord. 
       Halleluja! 
 
 
 allen 1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   allen 7 God zij geprezen met ontzag.  
    Hij draagt ons leven dag aan dag, 
    Zijn naam is onze vrede. 
       Hij is het die ons heeft gered,  
    die ons in ruimte heeft gezet 
       en leidt met vaste schreden.  
       Hij die het licht roept in de nacht,  
    Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
       dat wordt ons niet ontnomen. 
       Hij droeg ons door de diepte heen,  
    de Here Here doet alleen 
    ons aan de dood ontkomen. 
 
   cantorij  Halleluja! 
       Adem van God vult heel de aarde, 
       die alles omvat verstaat elk woord. 
       Halleluja! 

we gaan zitten 



Kyrie en Gloria 
   v. Gebed voor de nood van de wereld 
   a.  Zingen: Nu bidden wij de Heilige Geest, LB 671 
 
   allen 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   cantorij 2  Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid, 
    dat wij Christus kennen voor altijd. 
       Leer Gij ons te bouwen op die Getrouwe, 
       die ons 't vaderland heeft doen aanschouwen.  
    Kyrieleis. 
 
   allen 3  Geef, heil’ge liefde, uw overvloed, 
    doe ons hart ontvlammen in uw gloed, 
    dat wij een van zinnen elkaar beminnen, 
    alle twist en tweedracht overwinnen.  
    Kyrieleis. 
 
   allen 4  Geef, hoogste Trooster in alle nood, 
    dat wij nimmer vrezen schande of dood, 
    dat wij niet versagen ten laatsten dage, 
       als de vijand ons zelf komt aanklagen.  
    Kyrieleis. 



BINNEN ZIJN 
 

Groet    
   v.  De Heer zij met u. 
   a.  OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

Gebed van de zondag 
 

Lezen, spreken, horen, zingen 
 

 Lezen Joel 3,1-5 
 

 Zingen Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde, LB 678  
 
    allen  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    cantorij 2  De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen. 
        Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 
        Sion, verblijd u, want de Here doet  
     u waarlijk goed. 
 

    allen  4 Daarna doet God de hoge hemel open 
     en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 
     Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 
     op vlees en bloed. 
 

    cantorij 5 Die Geest geeft 's Heren woord in kindermonden. 
     De oude mannen dromen onomwonden. 
     De jongelingen zien een vergezicht 
     van vrede en licht. 
 



    allen  9  En allen die naar 's Heren wegen vragen, 
     die van zijn grote naam het zegel dragen, 
     vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest 
     van Woord en Geest. 
 
 

 Lezen Handelingen 2,1-11 
 

 Zingen Wij leven van de wind, LB 687 
 
    allen  1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    cantorij 2  Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, 
        de vonk die overspringt op allen die geloven. 
        Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, 
        versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan. 



    allen  3  Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, 
        dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. 
        Dus zeg en zing het voort, geef uit met gulle hand 
        dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land. 
 
 

 Lezen Evangelie naar Johannes 7,37-52 en 8,12 
 
 Zingen Heer, raak mij aan met uw adem, LB 695 
 
    allen  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    cantorij 2  Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind. 
        Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind. 
 
    allen  3  Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant. 
     Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand. 
 
    cantorij 4  Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan, 
     die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan. 
 
    allen  5  Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht! 
     Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht! 
 
 
 Preek 
 
 



 Zingen Kom, o Geest des Heren, LB 669 
 

    cantorij 1  Kom o Geest des Heren kom  
        uit het hemels heiligdom, 
        waar Gij staat voor Gods gezicht. 
 
    allen   2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    cantorij 3  Kom o Trooster, Heilige Geest,  
        zachtheid die de ziel geneest, 
        kom verkwikking zoet en mild. 
 
    allen  4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    cantorij 5  Licht dat vol van zegen is,  
        schijn in onze duisternis, 
        neem de harten voor U in. 
 
    allen  6  
 
 
 
 
 
 
 



    cantorij 7  Was wat vuil is en onrein,  
        overstroom ons dor domein, 
        heel de ziel die is gewond, 
 
 
    allen  8   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    cantorij 9 Geef uw gaven zevenvoud,  
        ieder die op U vertrouwt,  
        zich geheel op U verlaat. 
 
 
    allen      10   
 
 
 
 
 
 
 
 
    direct door, allen 
 
 
 
 
 
  



BINNEN EN BUITEN 
 

Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven 
 

De kinderen komen binnen en hebben een boodschap voor ons 
 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 

 Onze Vader in de hemel,  
 laat uw naam geheiligd worden,  
 laat uw koninkrijk komen,  
 laat uw wil gedaan worden  
 op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
 Vergeef ons onze schulden  
 zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
 En breng ons niet in beproeving,  
 maar red ons van het kwaad.  
 Want aan U behoort het koningschap,  
 de macht en de majesteit  
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 

aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst  
eventuele gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel 

 
 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 
 

Zingen Geest van hierboven, LB 675                 we gaan staan 
 

allen    1   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



         
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
allen    2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
     liefde die ons hebt liefgehad?   
    Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
    gij houdt ons bij de hand gevat. 
     Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
     Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
     en onze Koning zijn. Halleluja! 
     Gij, onze Here, doet triomferen 
     die naar U heten en in U weten, 
     dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 
Zegen 
   v.  Zegenbede 
   a.  
 
 
 

melodieregel uit TT 116 - ‘en geef ons vrede’ 


